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Beste ouders/verzorgers,

Drie weken geleden ben ik als nieuwe directeur gestart op IKC Remigius. Ook langs deze weg wil ik
u nogmaals bedanken voor de vele warme en open kennismakingsgesprekken. lk heb al veel
handen geschud en ik ben onder de indruk van de sfeer en de open houding van de mensen die ik
spreek.

Op school probeer in alle bouwen mee te kijken en ben ik direct gestart met
kennismakingsgesprekken met de teamleden. Ook door hen ben ik heel prettig ontvangen en krijg ik
veel hulp en steun bij het inwerken en inlezen. Wat is er de afgelopen jaren veel gedaan en
bereikt, niet alleen onderwijskundig maar ook m.b.t. de nieuwbouw.

Vanuit mijn vorige baan heb ik veel ervaring mogen opdoen met het aanleggen van een speel- en
beweegplein. Op dat gebied zie ik nog mooie kansen voor de Remigius. De komende weken gaan
we starten met enkele kleine aanpassingen aan het plein om het veiliger en overzichtelijker te
maken.

Ook met de gemeente hebben we een overleg ingepland staan, daar zal o.a. het gebruik van de
wadi naast de school besproken gaan worden. Dat stuk grond biedt een grote kans om de
kinderen meer bewegingsruimte te geven. Dat kan helpen om kinderen sociaal-emotioneel te
helpen (minder drukte, groene omgeving, ruimte) maar ook om te voldoen aan de behoefte van
kinderen om te bewegen, te rennen en te spelen.

Deze week mocht ik s avonds, samen met intern begeleider Joyce van Reem, aanschuiven bij de
eerste vergadering van de ouderraad van dit schooljaar. Wat een enthousiaste en energieke groep
ouders! We gaan er gezamenlijk een heel mooi schooljaar van maken, ik kijk uit naar de verdere
samenwerking.



In de school zijn we bezig met de ‘Gouden Weken'. Kinderen hebben zes weken vakantie gehad, in
sommige groepen starten nieuwe kinderen en na de vakantie beginnen kinderen weer met elkaar
aftasten. De eerste schoolweken zijn enorm belangrijk voor het creéren van een fijne sfeer in de
groep waarin leerlingen op een positieve manier kunnen werken en zich verder kunnen ontwikkelen.
De leerkrachten bieden groepsvormende activiteiten aan, ook worden regels en afspraken
besproken en ingeoefend.

Deze week vinden de keer-om-gesprekken plaats, fijn om samen met u te kunnen praten over het
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welbevinden van uw kind(eren) en over de start van het schooljaar!

Mede namens Team IKC-Remigius.

Met vriendelijke groet,

Per Theeuwes, directeur ,,.;-»f
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KEER OM GESPREKKEN

Afgelopen week hebben de ‘keer-om-gesprekken’ plaatsgevonden. Het formulier en de
gesprekken leveren ons, zo in het begin van het nieuwe schooljaar, veel mooie informatie op
over uw kind. Fijn om korte lijnen met elkaar te hebben waar nodig en gelijk met elkaar af te
kunnen stemmen.

Mocht u tussendoor vragen hebben over uw kind kunt u altijd contact opnemen met de
leerkracht. Voor de onderbouw kan dit via de gespreksfunctie in Parro. Vanaf groep 4 kunt u de
leerkracht via de e-mail bereiken. Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen of de leerkracht
aanspreken.



GEZOCHT: HULPOUDERS IN DE SCHOOLBIEB

Wist je dat helpen in de schoolbieb je wekelijks maar 1,5 uur van je tijd kost? Dat zijn nog niet
eens twee afleveringen van B&B Vol Liefde!

Dus wil je wat bijdragen op school maar ben je tegelijkertijd 66k continu aan het puzzelen met
je werk, de kinderen, het huishouden en je sociale leven? Dan heb ik goed nieuws: je bent van
harte welkom in de schoolbieb (van 08:30 tot 10:00 of van 13:00 tot 14:30)!

Of eigenlijk hebben we je gewoon HEEL HARD nodig. Want op dit moment is de schoolbieb veel
dicht omdat we handen tekort komen. Daardoor kunnen leerlingen minder vaak boeken lenen
terwijl ze er juist zo naar uitkijken en hebben we geen tijd om de kleuterbouw voor te lezen. En
dat is jammer!

Zelf vond ik ouderparticipatie soms ook wat lastig in te puzzelen, maar sinds de opening van de
schoolbieb (begin 2025) ben ik van de partij als hulpouder en iedere week is het ontzettend
gezellig. Benieuwd wat er van je verwacht wordt? Nou, helemaal niet zoveel.

Als hulpouder help je leerlingen bij het uitzoeken van een boek, maak je een kletspraatje en
spoor je af en toe wat treuzelkonten aan die de bieb vooral zien als een excuus om zo lang
mogelijk uit de klas te blijven. Jij en je mede-hulpouder ontvangen iedere week dezelfde klassen
waardoor je de gezichten, en de bijbehorende leesvoorkeuren, goed leert kennen. Aangestoken
door hun enthousiasme sluit je altijd weer met een blij gevoel af.

We zoeken hulpouders voor de schoolbieb op maandag (zowel ochtend als middag),
dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagmiddag. Lukt het zelf niet? Opa’s en oma’s
zijn ook fantastische biebhulpen, weten we uit ervaring.

Laten we samen bijdragen aan het leesplezier van de leerlingen.
Aanmelden kan via juf Dorette (d.jansseneinnerwaard.nl) of juf Claudia
(c.hagemaneinnerwaard.nl).

Mandy Booltink
Hulpouder woensdagochtend



Het Reizend Museum brengt kunst tot leven op school!

Afgelopen week werd het podium op onze school omgetoverd tot een waar museum. Op het
podium stonden maar liefst 50 zorgvuldig nagemaakte kunstwerken uit de westerse
kunstgeschiedenis. Van beroemde renaissanceschilderijen tot moderne meesterwerken, het leek
alsof we even zelf door de grote musea van Europa wandelden.

Het reizend museum geeft leerlingen de kans om kunst van dichtbij te beleven. Niet alleen door
te kijken, maar ook door stil te staan bij de verhalen achter de schilderijen en beelden. Voor veel
leerlingen was het een unieke ervaring om de kunstwerken in het echt te zien, in plaats van
alleen in een boek of op een scherm.

Daarnaast kregen de bovenbouwleerlingen speciale kunstlessen, waarin ze zelf creatief aan de
slag gingen. Zo leerden ze technieken van grote meesters kennen en mochten ze

experimenteren met eigen ideeé&n en materialen.

Het project zorgde voor veel enthousiasme en verwondering in de school. Het liet zien dat kunst
niet iets is dat ver weg in een museum hangt, maar dat het 66k op ons eigen podium kan

schitteren.

19 september - koffie /thee moment

26 september - Studiedag: alle leerlingen vrij

26 september —Kikkernieuws 3

29 september - Stichtingsdag: alle leerlingen vrij




Jn de kinderbockenkagl van:
Mester MERK.
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Welk boek uit jouw kinderboekkast wil je ons aanraden?

lk was als kind altijd dol op de serie Snelle Jelle. lk was in mijn
basisschooltijd zelf ook op menig pleintje of veldje te vinden om
te voetballen. lk kan me nog herinneren dat ik samen met mijn
moeder voor het eerst naar de grote bibliotheek ging (het
huidige pand van 'de Stek') en ik al zoekend naar een leuk boek,
de hele serie van Snelle Jelle tegen kwam. Mijn eerste boek was
‘Snelle Jelle, een onmogelijk doelpunt." Door alleen al de
illustratie op de voorkant was ik al verkocht.

Waarom?

Jelle maakte van allerlei avonturen mee op en rond het
voetbalveld en ik kon me helemaal inleven in zijn leven.
Naarmate ik het boek uit aan het lezen was, wilde ik al wel weer

verder kijken welke titels de serie nog meer had. lk heb e
uiteindelijk denk ik alle boeken wel gelezen. En..... geheimpje: lk
vertelde vriendjes ook vaak over het boek of bepaalde
wedstrijden en doelpunten, dat ik wel eens op het veldje

doelpunten ging 'naspelen’.




